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WELKOM  
 

Lied: Opwekking 412 – Kom tot Mij  
 
Komt tot Mij    ) 
Allen die vermoeid en belast zijt ) 
Komt tot Mij en Ik geef u rust   ) (2x) 
 
Neemt mijn juk op u 
En leert van Mij 
Want Ik ben zachtmoedig 
En need'rig van hart 
En gij zult rust vinden 
Voor uw zielen 
Want mijn juk is zacht 
En mijn last is licht 
 
Bemoediging & Groet 

 Drempelgebed 
  

Lied: Praise  
 
Let everything,   Laat alles wat ademt,  
that has breath   de Heer prijzen 
 
Praise the Lord  
 
I'll praise in the valley   wanneer ik in het dal ben 
Praise on the mountain  of op een bergtop sta 
I'll praise when I'm sure  wanneer ik het zeker weet  
Praise when I'm doubting  en wanneer ik twijfel 
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I'll praise when outnumbered  of ik in de minderheid ben 
Praise when surrounded  of juist word omringd  
'Cause praise is the waters  mijn lofprijs is het water  
My enemies drown in   waar mijn vijanden in  

verdrinken 
 
As long as I'm breathing I've got zolang ik kan ademen 
A reason to    heb ik reden om God te  
Praise the Lord, oh my soul    prijzen 
Praise the Lord, oh my soul 
 
I'll praise when I feel it  ik prijs God als ik het voel 
I'll praise when I don't  of wanneer ik het niet voel 
I'll praise 'cause I know   ik prijs omdat ik weet  
You're still in control   dat U de controle heeft  
My praise is a weapon,   mijn lofprijs is een wapen 
it's more than a sound  het is meer dan een geluid 
My praise is the shout   het is het luide gejuich 
that brings Jericho down  dat Jericho liet instorten  
 
As long as I'm breathing I've got 
A reason to: 
Praise the Lord, oh my soul 
Praise the Lord, oh my soul 
 
I won't be quiet   ik zal niet zwijgen  
My God is alive   mijn God leeft  
How could I keep it inside  hoe zou ik stil kunnen zijn 
Praise the Lord, oh my soul 

 

Drama  – (Ruud van der Heijden)  
 
 Kinderlied – He’s got the whole world in His hand  
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Gebed opening van het woord  
 

Lezingen uit de Bijbel in Gewone Taal:   
 

Jesaja 55: 1-3a  
 

1De Heer zegt tegen zijn volk: ‘Kom allemaal! Kom hierheen. 
Want ik heb water voor iedereen die dorst heeft. Ook al heb je geen 
geld, bij mij kun je eten kopen. Hier kun je melk en wijn krijgen, en je 
hoeft er niets voor te betalen! 

2Nu werken jullie hard voor eten dat je maag niet vult. Jullie 
betalen veel te veel voor het kleine beetje brood dat je krijgt. En de 
honger blijft! Kom daarom hierheen en luister naar mij. Bij mij zul je 
genoeg te eten hebben, je zult genieten van heerlijke 
maaltijden. 3Kom naar mij toe, en luister goed. Luister, dan zul je 
leven! 

 
 

Matteus 11:28-30 
 
Jezus zei tegen de mensen: ‘Vind je het moeilijk om te doen 

wat God wil? Is het een te zware eis voor je? Kom dan bij mij. Ik zal je 
rust geven. 29Doe wat ik je zeg, en leer van mij. Je moet vriendelijk 
zijn, net als ik, en jezelf niet het belangrijkste vinden. Dan zul je 
werkelijk rust vinden. 30Wat ik van je vraag, is eenvoudig. Wat ik van je 
eis, is niet zwaar.’ 

 
De kinderen gaan naar de kinderkerk 
 
Lied Opwekking 488: Heer, ik kom tot U  

 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
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Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken, 
voor de kracht van Uw liefde 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
 
Heer kom dichterbij, 
dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen, diep in mij 
en Heer, leer mij Uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan. 
En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen… 
 

OVERDENKING: Lichter Leven   

 
Luisterlied: Maak mijn hart onrustig God   

(Schrijvers voor Gerechtigheid)  
 

Gebeden  
 Voorbede, stilgebed en Onze Vader 
 
Kinderen komen terug  
Sam Huisman neemt afscheid van de kinderkerk  

 
 Slotlied: Gezang 161 Heer, U bent mijn leven  
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Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is mijn pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons, 
één met God de Vader en verenigd met Uw volk, 
tot de dag gekomen is van Uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. 
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in Uw vergeving leef ik nu. 
 
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samenbracht. 
En op duizend wegen zendt U ons weer uit 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 
  

 

ZEGEN



Op weg naar de koffie, komt u langs de collecte 
 
De opbrengst van de collecte komt ten goede aan de activiteiten van de 
werkgroep ‘Kerk naar Buiten’. Denk aan de onkosten voor deze 
Openluchtdienst, de interactieve stand op de Rommelmarkt, een concert of 
andersoortige viering.  
 
U kunt uw gaven overmaken door bijgaande code te scannen of uw bijdrage 
storten op bankrekeningnr. diaconie PGM NL89 RABO 0354 055437 o.v.v. 
collecte  (d.d.) 2025 
 

 
 

 
Na afloop van de openluchtdienst ben je van harte welkom voor een 

kop koffie, thee of glas limonade en iets lekkers  
 
 
 
 

 


