‘N‘Q Protestantse Gemeente
v Monnickendam

Grote Kerk
Zondag 9 november 2025 10.00 uur

voorganger: ds. Fred Omvlee
organist: Marja van der Ploeg
lector: Frank van der Streek

Vindplaats
van geloof, hoop
en liefde




Orgelspel

Welkom
door ouderling van dienst

Voorbereiding
Stilte

(we gaan staan)
Lied217:1,2,3en5

Bemoediging en Groet, Drempelgebed
(we gaan zitten)

Kyrie 367d

Gloria 868: 1, 2,4

De schriften, gelezen en gezongen
Gebed

Moment voor de kinderen
Kinderen gaan naar de kinderkerk

Lezing door lector: Psalm 145, 1-5 en 17-21

1Een loflied van David.

U, mijn God en koning, wil ik roemen,

uw naam prijzen tot in eeuwigheid.

2Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,

uw naam loven tot in eeuwigheid:

3'Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe,

zijn grootheid is niet te doorgronden.’

sLaat geslacht na geslacht uw schepping bezingen,
uw machtige daden verkondigen.

sLaten zij spreken over de glorie van uw majesteit,
ook ik wil uw wonderen bekendmaken.
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17Rechtvaardig is de HEER in alles wat Hij doet,
heel zijn schepping blijft Hij trouw.

18Allen die Hem aanroepen is de HEER nabij,
die Hem roepen in vast vertrouwen.

19Hij vervult het verlangen van wie Hem eren,
Hij hoort hun klacht en komt te hulp.

20De HEER waakt over wie Hem liefhebben,
maar goddelozen vaagt Hij weg.’

21Laat zé mijn mond de lof spreken van de HEER,
en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen,

tot in eeuwigheid.

Lied 117d

Lezing door lector: Matteus 5: 1-12

1Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten
met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte
hen:

3'Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

4Gelukkig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.

sGelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde bezitten.

sGelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

7Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

gGelukkig wie zuiver van hart zijn,

want zij zullen God zien.

9Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden,
vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12Verheug je en juich, want
je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze
véor jullie de profeten.



Lied 321

Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 838

Gaven en gebeden

Collecten
U kunt de QR -code scannen, of tijdens de dienst aan de collecte geven

SCAN ME

1e collecte: diaconie

Kerk in Actie-Zuid Afrika

Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria

De christelijke organisatie PEN is als een familie voor deze kansarme
kinderen en jongeren. Ze krijgen begeleiding bij huiswerk en examens,
maar leren ook sociale en creatieve vaardigheden die hen weerbaar
maken. PEN blijft de kinderen trouw tot ze op eigen benen kunnen
staan.

2e collecte: voor onze eigen kerkgemeenschap

De kinderen komen terug uit de kinderkerk (tijdens collecte)



Gebeden
- Dankgebed
- Voorbeden
- Stil gebed
- Onze Vader

Zending en zegen
(we gaan staan )
Slotlied Gezang 467 (LvK 1974) O Eeuwge Vader, sterk in macht

1 O eeuwige Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grondloze oceaan

de hem gestelde perken aan,

o wil verhoren onze beé

voor hen, die zijn in nood op zee!

2 O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,

die onder 't stormen rustig sliep

en wandelde over 't schuimend diep,
o wil verhoren onze beé

voor hen, die zijn in nood op zee!

3 O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij 't geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.

O wil verhoren onze beé

voor hen, die zijn in nood op zee!

4 O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de mensen, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee

en red ze van 't geweld der zee,

dat land en water wijd en zijd

lofzingen Uw barmhartigheid.



Zegen
met gezongen Amen

Orgelspel

Na afloop van de dienst ben je van harte welkom voor een
kop koffie, thee of glas limonade



Remembrance Day 9 november 2025

Vandaag is het weer Remembrance Day, de dag van de
dodenherdenking, zoals die wordt gehouden in het Verenigd Koninkrijk
en andere landen van het Gemenebest. Dan worden de gevallenen
herdacht van de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende
conflicten die daarna hebben

plaatsgevonden.

Remembrance Day wordt ook wel Poppy Day genoemd. Poppy is het
Engelse woord voor klaproos. Deze naam is te danken aan een
gedicht van de Canadese militaire arts en dichter John McCrae. In de
Eerste wereldoorlog, die vooral heel veel mensenlevens heeft geéist in
de loopgraven in Vlaanderen, schreef hij het gedicht “In Flanders
Fields” , waarin hij de Vlaamse velden beschrijft met bloeiende
klaprozen. Die klaproos is sindsdien het symbool voor de Britse
veteranen.

Het Herdenkingscomité Monnickendam organiseert ook dit jaar weer
een herdenking ter gelegenheid van Remembrance Day bij het
propeller-monument tegenover de Grote Kerk. Het Herdenkingscomité
wil daarmee de omgekomen bemanningen van de vliegtuigen
herdenken die in

de omgeving van Monnickendam zijn neergestort. Bij het monument
zal het gedicht “In Flanders Fields” worden voorgedragen en zullen de
namen van de 15 gesneuvelde bemanningsleden worden genoemd.

U bent van harte uitgenodigd om ook bij de herdenkingsbijeenkomst
aanwezig te zijn. De herdenking begint om 11.30 uur, dus u heeft alle
tijd om eerst rustig uw kopje koffie in de kerk op te drinken.

Frank van de Streek,
Voorzitter Herdenkingscomité Monnickendam.







