
 

 
 
 

 
Opstandingskerk, 11 januari 2025 – 10 uur 
 
Eerste zondag na Epifanie – Viering van het Avondmaal 
 
voorganger: ds. Trinus Hibma 
lector:  Ina Reijnders 
organist/pianist: Marja van der Ploeg 
m.m.v.: Cantorij PGM o.l.v. Eva Kors  
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Orgelspel  
 
Begroeting door de ouderling van dienst  
 

Voorbereiding 
 
Stilte 
 
(gemeente gaat staan) 

Morgenlied 501 – Als een ster in lichte luister 
 
Cantorij 1. Als een ster in lichte luister, 
   als een vurig verschiet 
   straalt Gij ons tegen. 
   Terwijl de nacht nog huivert 
   daagt Gij op als ons nieuw lied! 
Allen 

 
 

Cantorij  3. Als een kind tot ons gekomen, 
    zijt Gij ons ongedacht  
   nader, nabijer dan wij ooit durven dromen. 
    Liefde heet uw overmacht. 
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Allen 

 
(gemeente blijft staan) 

 
Bemoediging en drempelgebed 
Lied 291-d     -    I: voorganger; II: gemeente + cantorij 
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(gemeente gaat zitten) 

 
 

Beginpsalm met antifoon 
 
- Antifoon 514-a -   1x cantorij, 1x allen 

 
 

- Psalm 72 – Geef, Heer, de koning uwe rechten – 1, 4 en 7    
 
- Antifoon 514-a  -   1x allen 
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Kyriegebed 
- met gezongen acclamatie    -    door allen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gloria   -   door allen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rondom het Woord 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gebed van de zondag 
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Moment voor de kinderen 
 
Lezing uit de Profetie van Jesaja 42 : 1-7 
 
Psalm 89 – Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied – 9 en 11 
 
Lezing uit het Tweede Testament, Handelingen 10 : 34-38 
 
Acclamatie 338-m – Halleluja  
  1x cantorij, 1x allen 

 
 
Cantorij Kom, o Geest, vervul ons hart met licht, 
  ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 
 
Allen  Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
 
 
(gemeente gaat staan) 
 

Lezing uit het Evangelie naar Mattheüs, 3 : 13-17 
 
Acclamatie 339-b – U komt de lof toe 
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(gemeente gaat zitten) 

 
Verkondiging  
 

Meditatief orgelspel             🎵🎶 
 
Lied 524 – Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan 

- 1 t/m 3 allen, 4 cantorij, 5 allen 
 
 
 

Gaven en gebeden 
 

Collecten 
U kunt tijdens de dienst aan de collecte geven,  
of de QR-code scannen 
 
1e collecte:  diaconie  
KIA – Noodhulp Oekraïne – voor hulp aan slachtoffers 
en ontheemden 
 
2e collecte:  voor onze eigen kerkgemeenschap 
 
 

Gebeden 
- Dankgebed 
- Voorbeden, met acclamatie 368-c 

  
- Stil gebed 
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Geloofsbelijdenis lied 341 – Wij geloven allen in één God 
 
 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Lied 400 – Voordat ik kan ontvangen brood en wijn 
 
Cantorij  1.   Voordat ik kan ontvangen brood en wijn 
    en delen in de maaltijd van de Heer, 
   erken ik wat er donker is in mij 
   en leg dat neer. 
 
Allen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allen 3. Mijn blik, soms onverschillig afgewend, 

   mijn wil zo fel aan and’ren opgelegd, 
   elk spottend woord waarmee ik heb gekwetst – 
   ik leg het neer. 
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Cantorij  4. In deze kring ziet Christus zelf mij aan. 
  Ik vraag en schenk vergeving ieder hier, 
  dat alles wat zijn vrede tegenwerkt 
  wordt neergelegd. 

 
Allen  5. Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis, 

  ik maak mij leeg en strek mijn handen uit 
  naar U, naar alles wat U geven wilt 
  in brood en wijn. 

 
 
Prefatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gesproken tafelgebed 
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Sanctus en Benedictus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vervolg gesproken tafelgebed 
 
Lied 403-a 

 
 
Vervolg gesproken tafelgebed 
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Gezongen ‘Onze Vader’ – 369-b 
 
Inzettingswoorden 
 
Lam Gods 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vredegroet 
V.: De vrede van de Heer zij met u allen. 
G.:  AMEN. 
V.: Laten wij ook elkaar ‘DE VREDE VAN CHRISTUS’ toewensen. 
 
Delen van Brood en Wijn 
 
 
Dankgebed 
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(gemeente gaat staan)  
 
Slotlied 527 – Uit uw hemel zonder grenzen 
 
 
 

Zending en zegen 
 

 
 
 
Zegen, met gezongen ‘Amen’  
 

 
 
 
 
Orgelspel 
 
 
 
 

Na afloop van de dienst ben je van harte welkom voor een 
kop koffie, thee of glas limonade  


