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Orgelspel            
 
Welkom  
door ouderling van dienst  
 

Voorbereiding 
 
Stilte   
 
(we gaan staan) 

“Aanvangslied: uit de “bundel geroepen om te zingen” lied 18  
(melodie lied 675) 
 
Bijeengeroepen uit onze huizen,  
elk met ons eigen levenslied 
zijn wij gekomen om weer te dromen  
van wat God in ons mensen ziet.  
Wij willen zingen van alle dingen,  
roepen uit donker, roepen om leven,  
roepen om licht om Gods woorden te zien.  
God zal ons horen, Hij schenkt het leven.  
Hij zal ons vragen antwoord te geven,  
samen te leven in zijn gloria.  
 
Bemoediging  
   
Vg..    Wij belijden en geloven   
           Dat onze hulp is de Naam van de Heer: 
           “Ik zal er zijn”, 
Allen: DE EEUWIGE GOD, SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE. 

GROND ONDER ONZE VOETEN EN 
BRON VAN ONS LEVEN  

Vg. Eeuwig duurt Zijn trouw!  
  

Groet:         
 
Vg.:  Vrede voor u met uw blijdschap en zorgen  
             Vrede voor jou met je eigen verhaal  
            De genade van God, 
            het Licht van Christus 
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en de kracht van de heilige Geest  
            draagt ons in tijd en eeuwigheid. 
Allen: AMEN 
 
 
Vervolg aanvangslied:  
 
Bijeengekomen, woord in ons midden,  
samen zijn wij hier in Gods huis.  
Kleinen en groten, niemand verstoten:  
voor wie God zoekt is hier een thuis. 
Bidden en danken, stilte en klanken,  
met elkaar delen, één zijn met velen  
en zingen keer op keer: Jezus is Heer!  
Jong en oud samen zingen nu “amen”.  
God in ons midden, verhoor ons bidden.  
Heel uw gemeente zingt: Halleluja! 
 
(we gaan zitten) 
 
Kyriegebed, afgesloten met lied 997: 1 en 4   
 
Lofprijzing  
   
Glorialied: Lied 305   
 

De schriften, gelezen en gezongen 
   
Gebed 
 

Moment voor de kinderen  

Lezing door lector: Jozua 4: 15 t/m 24 
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De HEER zei tegen Jozua:  

16‘Zeg tegen de priesters die de ark met de verbondstekst dragen dat 
ze uit de Jordaan komen.’  

17 Op bevel van Jozua  

18 kwamen de priesters die de ark van het verbond met de HEER 
droegen uit de Jordaan, en zodra hun voeten de oever betraden 
hernam het water zijn loop en trad de rivier weer buiten haar oevers, 
zoals eerst. 

19 Het volk bereikte de overkant van de Jordaan op de tiende dag van 
de eerste maand, en het sloeg zijn kamp op bij Gilgal, iets ten oosten 
van Jericho. 20 Daar richtte Jozua de twaalf stenen op die ze uit de 
Jordaan hadden meegenomen.  

21 Hij zei tegen de Israëlieten: ‘Wanneer uw kinderen later vragen wat 
deze stenen betekenen,  

22 dan moet u hun het volgende vertellen: “Israël is de Jordaan 
overgetrokken, en wel over de droge bedding.  

23 Want de HEER, jullie God, heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd 
totdat jullie waren overgestoken, zoals Hij ook de Rietzee voor ons 
heeft drooggelegd tot we erdoorheen waren getrokken.  

24 Hierdoor zullen alle volken op aarde weten hoe machtig de HEER, 
jullie God, is, en zullen jullie altijd ontzag voor Hem hebben.”’ 

Lied 723: 2    
 
Lezing door lector: 1 Petrus 2: 4 t/m 8 (Bijbel in gewone taal)   
 
God zegt in de heilige boeken: «Ik heb op de berg Sion de eerste 
steen gelegd voor mijn tempel. De steen die ik gekozen heb, is 
kostbaar en sterk. Je kunt er veilig op bouwen.» 
Jezus Christus is de kostbare steen die God uitgekozen heeft. Hij is de 
levende steen. Want God heeft hem weer levend gemaakt, nadat de 
mensen hem gedood hadden. Jullie zijn in hem gaan geloven, en 
daardoor zijn jullie nu ook levende stenen. Samen zijn jullie Gods 
tempel. 
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Jullie brengen offers aan God, als heilige priesters. Jullie offer is het 
dienen van God door goed te leven. Want dankzij Jezus Christus doen 
jullie wat God wil. 
7-8 Voor jullie is Jezus Christus de kostbare steen die God uitgekozen 

heeft. Want jullie geloven in hem. 
 
Lied: Lied 118: 8   
‘ 
Uitleg en verkondiging:  
‘blijf het VERHAAL vertellen’ 
 
Meditatief orgelspel  
 
Lied 102 uit oecumensiche liedbundel  
“Zangen van zoeken en zien” (melodie lied 362)   
 

Met nieuwe woorden voor een oud verhaal, 
niet met een stem versteend in het verleden, 
wel in een taal die twijfelt en die vraagt, 
zonder de harde leer van zekerheden, 
woorden die klinken als een nieuw signaal: 
ruimte waar mensen zich gezegend weten. 
 
Woning waar mensen meer dan welkom zijn, 
een pleisterplaats om bij elkaar te komen, 
waar elk van waarde is die hier verschijnt, 
waar lachen is en tranen mogen stromen, 
deuren die open staan voor groot en klein, 
waar mensen volop nieuwe liefde dromen. 
 
Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, 
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, 
dank voor de adem die de vrijplaats biedt, 
dank voor de openheid van niet te moeten, 
dank voor de woorden en het nieuwe lied, 
dank voor de ogen die elkaar begroeten.  
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Gaven en gebeden 
 
Collecten 
U kunt de QR -code scannen, of tijdens de dienst aan 
de collecte geven 
 
1e collecte:  diaconie  

 Kerk in Actie Werelddiaconaat 

(Bangladesh, Wereldvoedseldag) 
In Bangladesh hebben veel vrouwen weinig inkomsten uit de verkoop 

van hun landbouwproducten. Met een ingenieus kooktoestel 

verhogen zij hun inkomen. Dit kooktoestel bespaart brandhout, 

produceert minder rook en vrouwen verkopen het restproduct, 

biochar, aan boeren om te gebruiken als natuurlijke bodemverrijker. 

Van een hoger inkomen profiteert het hele gezin. 

 
 
2e collecte:  voor onze eigen kerkgemeenschap 
 
Gebeden 

- Dankgebed 
- Voorbeden 
- Stil gebed 
- Onze Vader (indien gezongen = lied 369-b) 

 
 

Zending en zegen 
 
(we gaan staan ) 
 
Slotlied   425 
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Vg:    Heenzending  
Allen: lied 426  
Vg.     Gesproken zegen 
Allen:  gezongen Amen 
  
Orgelspel 
  
 

 
 
 

Na afloop van de dienst ben je van harte welkom voor een 
kop koffie, thee of glas limonade 
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