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WELKOM  
 
Moment van Stilte  
 
Lied 221: 1 t/m 3 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 
 
Bemoediging & Groet  
Drempelgebed 
aansluitend zingen wij lied 598: ‘Als alles duister is’   
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Kyriegebed   
(Na elke gebedsintentie antwoorden wij zingend met Lied 301K:1 – 
Kyrie eleison)  

 
 
Lied 305: 1 t/m 3 ‘Alle eer en alle glorie’ 
 

Kindermoment 
 
Opwekking 767:1  Familie  (2x)  
 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
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Rondom het woord  
 

Gebed opening van het woord  
 
Lied 701:1 t/m 4 ‘Zij zit als een vogel broedend op het water’ 
 
Inleiding op de dienst  
 
1e Lezing Daniël 3:8-16   
 
Lied 538: 1, 2 en 4 ‘Een mens te zijn op aarde’ 
 
2e Lezing: Mattheus 10:28-33  
 
Lied 913: 1,2 en 4  ‘Wat de toekomst brengen moge’ 
 
Overdenking  
 
Muzikaal intermezzo: Miloš Čovek Stevanović 

 
Lied als geloofsbelijdenis  
Hemelhoog: 479: 1 t/m 4 ’Heer U bent mijn leven’ 
 
Heer, U bent mijn leven, 
de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg 
de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad 
de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, 
zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, 
want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
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’k Geloof in U, Heer Jezus, 
geboren uit de maagd, 
eeuw’ge Zoon van God, 
die mens werd zoals wij. 
U, die stierf uit liefde, 
leeft nu onder ons 
en met God de Vader 
en verenigt met uw volk. 
Tot de dag gekomen is 
van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
Heer, U bent mijn kracht, 
de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, 
de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven 
zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, 
want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, 
heeft U mij bevrijd. 
En in uw vergeving leef ik nu. 
 
Vader van het leven, 
ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, 
wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, 
Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend wegen 
ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen, 
zendt U ons weer uit, 
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om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
 

Bidden & Geven   
 

- Collecte  
1e collecte diaconie: Protestantse kerk 
Nederland: Kliederkerk volop kerk maar 
anders 
 
Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een 
speelse en creatieve manier de Bijbelverhalen en de betekenis 
daarvan voor het leven van alledag. De Protestantse Kerk in 
Nederland ondersteunt lokale kliederkerken met materialen, 
trainingen en inspirerende bijeenkomsten. 
 
2e collecte Kerkgemeenschap  

 
U kunt uw gaven overmaken door bijgaande code te scannen of uw bijdrage 
storten op bankrekeningnr. diaconie PGM NL89 RABO 0354 055437 o.v.v. 
collecte 26 april 2026  
 
Dankgebed, voorbede, stilgebed aansluitend het Onze Vader 
 

Slotlied 416: 1 t/m 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
 
Zegen 
 
Lied 708: 1 en 6 
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Na afloop van de dienst ben je van harte in de hal van kerk en voor een 

kop koffie, thee of glas limonade 
 
 
 

 
 
 
 

Vraag  om met elkaar in gesprek te gaan 
 

1. Waardoor werd je geraakt vanmorgen in de dienst? 
2. Herken jij iets van ‘door het vuur gaan’ in je eigen leven? 

3. Wanneer heb jij ervaren dat je niet alleen stond, juist op een 
moment dat het spannend werd? 

4. Welk zinnetje of beeld neem je vandaag mee naar huis? 
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Waterland Praise – Door het vuur 

Vanavond, zondag 26 april om 19.00 uur, ben je van harte welkom bij 
Waterland Praise in de Opstandingskerk in Monnickendam. 

Met het thema “Door het vuur” gaan we verder waar we vanmorgen 
zijn begonnen, geïnspireerd door het verhaal uit Boek Daniël 3. 
Een verhaal over vertrouwen als het spannend wordt, over blijven 
staan als het vuur oplaait – en ontdekken dat je daarin niet alleen 
bent. 

Samen zingen we, luisteren we, bidden we en zoeken we naar wat dit 
verhaal vandaag voor ons betekent. 

Met medewerking van: 
Lucas, Joke, Anouk, Sam, Eise, Lisanne, Kai en Alexander 

Kom zoals je bent – je bent meer dan welkom  

Cantatedienst – Micha. Een zangstuk 

Op zondag 3 mei 2026 om 19.00 uur is er een bijzondere 
cantatedienst in de Opstandingskerk. 

 
Het Oecumenisch Projectkoor Zaanstreek voert tijdens deze dienst het 
werk Micha. Een zangstuk uit, van Jos Martens en Bart Vijfvinkel. 

 
De dienst staat onder leiding van Marja van Gaalen en de werkgroep 
Micha Monnickendam. 

 
Laat je meenemen in muziek en woord, geïnspireerd door de profeet 
Micha – een verhaal dat raakt aan recht doen, trouw en hoop. 

 
 


