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Welkom 
 

Moment van stilte 
 

Lied 98: 1, 3 en 4 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ 
 
Bemoediging en Groet 
 
Drempelgebed  
Aansluitend Taize lied 681:  
 
Veni Sancte Spiritus, 
tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, 
veni Sancte Spiritus. 
 
(vertaling: Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde)  
 
Kyriegebed  
 
Lied 274: 1 t/m 3 ‘Wij komen hier ter ere van Uw naam’ 
 
Kindermoment  
 
Rondom het Woord 
 
Gebed opening van het woord 
 
Eerste Schriftlezing: Daniël 3: 12-18, 24-28  
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Lied Hemelhoog / Evang.LB 436: U bent mijn schuilplaats, Heer (2x)  
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Tweede Schriftlezing: Johannes 18:36-37  
 
Lied 871: 1 t/m 4 ‘Jezus zal heersen waar de zon’ 
 
Overdenking –  Waar sta jij?  
 
Lied Evangel.LB 382: ‘Heer Uw Licht en Uw liefde schijnen’  
 

 
 
 

Refrein: 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
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heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 
 

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein. 
 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein.  
 

Bedanken en afscheid van ambtsdragers 
Alex Klok  – Voorzitter Diaconie  
Cor Roos – Kerkrentmeester  
 
Lied Evangelische Liedbundel 501: ‘Vrede van God’ 
(staand worden de aftredende ambtsdragers toegezongen door de gemeente)  

 
Vrede van God, de vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
In Jezus' naam geef ik jou: 
Vrede van hem, vrede van God, 
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De vrede van God zij met jou. 
 
Heilige geest, de heilige geest, 
De Heilige geest zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 

 
 

Herbevestiging ambtsdragers  
Boudewien Ephraim – Ouderling  
Annelies Fortuin – Ouderling  
Simone Kröner – Diaken  
Alie Sluis – Diaken – rentmeester  
 
V. Boudewien, Annelies, Simone en Alie wil je het jou opgedragen 
dienstwerk verrichten naar de gaven je gegeven, 
en beloof je de gemeente en alle mensen die God op je pad brengt, 
lief te hebben naar Gods gebod?  
 
Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen, 
als getuige van Gods goedheid en trouw?  
wat is daarop jouw antwoord? 
 
Antwoord: Ja. 
 
V. God, onze hemelse Vader, 
die jullie tot dit ambtswerk geroepen heeft, geve je de genade, 
dat jullie daarin ook voortaan trouw en vruchtbaar werkzaam mogen 
zijn. 
Amen. 
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Bevestiging nieuwe ambtsdragers  
Pieter Peereboom – Diaken  
Bart Jan Huisman – Kerkrentmeester 
Gudo Stadt – Kerkrentmeester  

Ben je je ervan bewust 
dat uit de gemeente van Christus de roep tot jou gekomen is om dit 
ambt te vervullen? 

Wil je je levenswandel laten leiden 
door het Woord en de Geest van God, met Jezus Christus als je 
leidsman en inspiratiebron? 

Wil je dit ambt vervullen 
naar de gaven die jou zijn gegeven, 
en beloof je dat te doen met inzet van al je krachten, 
met liefde voor de gemeente en voor allen die God op je weg brengt? 

Beloof je ook 
voorgoed geheim te houden wat je in vertrouwen wordt meegedeeld 
of wat je als ambtsdrager ter ore komt? 

Antwoord: Ja, dat beloof ik 
 
Bevestiging en zegen  
 
Lied 363:1 ‘Dat ’s Heren zegen op u daal’ 
 
Aanvaarding en verwelkoming 
V. Gemeente van Jezus Christus,  
Wij zijn met elkaar verbonden door Gods trouw – wij leven van Zijn 
Geest en vormen één lichaam waarvan Jezus Christus het hoofd is.  
Nu Boudewien, Annelies, Simone, Alie hun dienst voortzetten 
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en Pieter zijn taak als diaken en Bart-Jan en Gudo hun taak als 
kerkrentmeesters beginnen, belooft u hen te aanvaarden, hen te 
omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met 
hen mee te bouwen aan het Koninkrijk? 
 
A Ja, van harte! 
 
In Memoriam  
 
Gebeden  
(Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader) 
 
Collecte 
1e collecte diaconie: Kerk in Actie Werelddiaconaat: Indonesië-

Opvang voor straatkinderen 

In Indonesische steden leven nog steeds kinderen op straat. Sommigen 

worden door hun ouders meegenomen om op drukke verkeerspleinen 

kranten of etenswaren te verkopen. Anderen moeten zichzelf zien te redden. 

De organisatie Dreamhouse kijkt naar deze kinderen om. Medewerkers en 

vrijwilligers leggen op straat spelenderwijs contact met de kinderen en kijken 

welke hulp ieder kind nodig heeft. Dreamhouse moedigt ouders aan hun 

kinderen niet de straat op te sturen, maar (terug) naar school te laten gaan. 

Kinderen die zich in een onhoudbare situatie bevinden, kunnen tijdelijk in 

het opvanghuis van Dreamhouse terecht en naar school.  

Dreamhouse wil ieder jaar 500 kinderen en hun ouders helpen. 

2e collecte voor onze kerkgemeenschap 
 

 

Slotlied 418:1, 2 en 3 ‘God schenk ons de 
kracht dicht bij U te blijven’ 
 
Zegen 
 
 


