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WELKOM  
 
Moment van Stilte  
 
Lied 433: 1 t/m 3 en 5  ‘Kom tot ons de wereld wacht’ 
 
Bemoediging & Groet 
 
Drempelgebed   
Aansluitend lied 458A ‘Zuiver vlam’ 
Zuivere vlam, 
verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart. 
 
Kyriegebed 
 
Lied Mijn Herder – foCal  
 
De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met zijn liefde. 
De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 
   
1.Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne. 
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis. 
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
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De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met zijn liefde. 
De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 
  
2.Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden. 
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan. 
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het Zijne te geven. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
 
Al gaat mijn weg door een donker dal; 
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats 
waar ik eeuwig thuis zal zijn.   (4x)  

 

Aandacht voor de kinderen  
 

 Aansteken van de 3e Adventskaars  
 
Vandaag brandt ook de kaars van blijdschap. 
Het licht vertelt ons dat God goed nieuws brengt. 
Vreugde die niet van spullen komt, 
maar van liefde, verbondenheid en verwachting. 
Daarom steken we de kaars van blijdschap aan. 
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 Adventslied - foCal 
 
Kijk eens aan, kijk eens aan, steek het derde kaarsje aan, 
Want wij wachten en wij dromen,  dat het kerstfeest weer zal komen. 
Kleine vlammetjes van hoop, wijzen naar het morgenrood! 
 
 
Kindermoment:  Maria’s grote verrassing  
 
 
Lied: Maria had je door? – foCal  
 
Maria had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water? 
Maria had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken? 
Kon jij al zien hoe jouw eigen Zoon je hart vernieuwen zou? 
Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou. 
  
Maria had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen? 
Maria had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen? 
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt? 
Jouw kus op Jezus’ wangen is een kus op Gods gelaat. 
  
Tussenspel 
 
Maria had je door? 
Maria had je door? 
  
De blinde ziet, de dove hoort, 
de doden leven op. 
De lamme spring ten alles zingt. 
Alle eer aan God. 
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Maria had je door dat jouw baby ooit de schepping zou beginnen? 
Maria had je door dat jouw baby ooit de wereld t’rug zal winnen? 
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als lam van God? 
De baby in je armen is waarlijk God met ons. 
 

Rondom het Woord 
 
Gebed  
 
1e Schriftlezing: Jesaja 40:1–5  
 
Lied 439:1 t/m 3 ‘Verwacht de komst des Heren’ 
 
2e Schriftlezing:  Lucas 3:1–14 
 
Lied: Aan mij zij - foCal 

 
Als de reis mij zwaar valt, de weg is lang: 
dan bent U mijn Vader die mij dragen kan. 
Wanneer ik wankel onder zware last, 
houdt uw hand mij stevig vast. 
In de diepste nood, door de moeite heen, 
blijft U aan mijn zij, U mijn God alleen. 
  
Met uw woord als waarheid in de hand, 
zie ik naar U op, houd ik gelovig stand. 
Dwars door het duister heen schijnt een helder licht; 
toont mij uw heerlijk vergezicht. 
God van hoop, U blijft altijd aan mijn zij, 
die mij niet verlaat, die mij verder leidt. 
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Door de kracht van Hem die verrezen is, 
weet ik dat mijn leven altijd veilig is. 
Uw macht is groot, want zie de dag breekt aan: 
al het kwaad zal die dag vergaan. 
God van hoop, volbreng al uw werk aan mij:       
leid mij naar uw huis, naar uw koninkrijk!       
  
God van hoop, volbreng al uw werk aan mij:       
leid mij naar uw huis, naar uw koninkrijk!       

 
Overdenking  
 
Lied 479: Een lied weerklinkt in deze nacht - foCal 

 

Dienst van dankbaarheid  
 
Collecte   
 
1e collecte diaconie Werelddiaconaat- Libanon training in thuiszorg 
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in 
het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Er is veel vraag 
naar thuiszorgwerkers. Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor 
Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na hun diplomering kunnen ze vrijwel 
direct aan de slag. Dat biedt hoop voor de toekomst! 
 
2e collecte eigen kerkgemeenschap                            
 
Kinderen komen terug uit de kinderkerk  
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Gebeden  
 
We leggen een steen neer als teken van wat we vandaag mogen 
loslaten — een klein gebaar dat ruimte maakt voor God. 

 
Tijdens het neerleggen van de stenen zingen we: 
“Ik hef mijn ogen op naar de bergen” (Opwekking 640). 

 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
  
Refrein: 
Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven; 
mijn komen en gaan. 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
  
Slot: 
Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U! 
 
(2x) 
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Slotlied: Evangelische liedbundel 101: Ere zij God  
 
Ere zij God 
Ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in de hoge 
Ere zij God in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen, in de mensen een welbehagen 
In de mensen een welbehagen, een welbehagen 
Ere zij God 
Ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 
 

Zending en zegen 
 

U wordt van harte uitgenodigd voor een kopje koffie en/of thee 
in het koor van de kerk. 

 
Van harte wensen wij u en jullie Gods liefdevolle  

nabijheid en een 
goede week! 

 


