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WELKOM  
 
Opwekking 344: Heer uw licht en Uw liefde schijnen  
 
Heer uw licht en uw liefde schijnen, 
Waar U bent zal de nacht verdwijnen, 
Jezus licht van de wereld vernieuw ons. 
Levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons! 
Schijn in mij 
Schijn door mij 
 
Refrein: 
Kom Jezus kom 
Vul dit land met Uw heerlijkheid 
Kom Heilige Geest 
Stort op ons uw vuur 
Zend uw rivier 
Laat u heil heel de aard vervullen 
Spreek Heer uw woord 
Dat het licht overwint 
 
Ik wil komen in uw nabijheid 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid 
Door u bloed mag ik u toebehoren 
Leer mij 
Toets mij 
Uw stem wil ik horen 
Schijn in mij 
Schijn door mij 
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Refrein 
 
Staan wij oog in oog met U, o Heer 
Daalt uw stralende licht op ons neer 
Zichtbaar tastbaar word u in ons leven 
U volmaakt die volkomen zich geven 
Schijn in mij 
Schijn door mij 
 
Refrein 
 
Bemoediging en Groet 
Drempelgebed  
(tijdens het drempelgebed zingen wij 117d)  
 
Voorganger: 
Laten wij ons richten tot God, 
die ons roept uit het donker naar zijn licht. 
 
Allen zingen: 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
 
Voorganger: 
Want groot is Zijn liefde voor ons, 
zijn trouw houdt nooit op. 
 
Allen zingen:  
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 



 4 

Kyriegebed  
 
Lied 871: 1 t/m 4 ‘Jezus zal heersen waar de zon’ 
 

Kindermoment  
 
Kinderlied: ‘Is je deur nog op slot’ 
 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. (2x) 
 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is 
maar ‘t is er nog zo donker 
er is iets dat ik mis. 
 
Refrein: 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. (2x) 

 
Rondom het woord  
 

Gebed opening van het woord  
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1e Schriftlezing: Jesaja 60:1 – 9  
 
Lied 601: 1 t/m 3 ‘Licht dat aanstoot in de morgen’ 
 
2e Schriftlezing Mattheus 5:1-16  
 
Opwekking 427: Maak mij rein voor U  
(Evangelische liedbundel 314)  
 
Maak mij rein voor U 
als gelouterd goud, 
en zuiver zilver. 
Laat mij zijn voor U 
als gelouterd goud; 
puur goud. 
 
Dwars door het vuur 
maakt U mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
naar meer van uw Geest 
en uw heiligheid. 
Ja, ik besluit, Jezus, 
een dienstknecht te zijn 
van U, mijn Meester, 
steeds tot uw wil bereid. 
 
Maak mij rein voor U. 
Was mijn leven schoon, 
vergeef mijn zonden. 
Laat mij zijn voor U, 
zuiver als uw Zoon; 
heilig mij. 
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Overdenking: In het Licht gezet van Liefde  
 
Lied 970: 1, 2, 3 en 5 ‘Vlammen zijn er velen’ 
 
Collecte   
 
De 1e collecte Diaconie: Protestantse Kerk Nederland: Pastoraat Nederland 
Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van ons kerk-zijn. Het betekent: 
meeleven met elkaar, aandacht geven aan de ander, niet alleen binnen de 
muren van de kerk, maar juist ook daarbuiten. De Protestantse Kerk 
ondersteunt vele vormen van pastoraat. Ook in momenten van rouw en 
verlies speelt pastoraat een belangrijke rol. Steeds vaker stellen kerken hun 
deuren open voor mensen uit de wijk of het dorp die behoefte hebben aan 
een plek van stilte en troost. Dan wordt de kerk een plek waar verdriet 
gedeeld mag worden en waar woorden klinken van hoop – ook voor wie het 
geloof misschien niet kent of het verloren is. 
 
De 2e collecte verwijst naar de eigen kerkgemeenschap [kerkrentmeesters] 
 
U kunt uw gaven overmaken door bijgaande code te scannen of uw bijdrage 
storten op bankrekeningnr. diaconie PGM NL89 RABO 0354 055437 o.v.v. 
collecte 23 november 2025 
 

  
 
 

De kinderen komen terug uit de kinderkerk 
 
Lied 345:1 t/m 5 ‘Jouw leven staat aan het begin 
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  Bediening van de doop  

 
- Inleiding op de doop door -  Ruud van der Heiden  

 
- Binnenkomst van de dopeling Luca Jason Dieleman en ouders. 

(onder begeleiding van – love shine a light – Ilse &  Michel)  
 

Love shine a light in every corner of my heart 
Let the love light carry, let the love light carry 
Light up the magic in every little part 
Let our love shine a light in every corner of our hearts 
 
Love shine a light in every corner of my dreams 
Let the love light carry, let the love light carry 
Like the mighty river, flowing from the stream 
Let our love shine a light in every corner of my dreams 
 
And we're all gonna shine a light together 
All shine a light to light the way 
Brothers and sisters, in every little part 
Let our love shine a light in every corner of our hearts 
 
Love shine a light in every corner of the world 
Let the love light carry, let the love light carry 
Light up the magic, for every boy and girl 
Let our love shine a light in every corner of the world 
 
And we're all gonna shine a light together 
All shine a light to light the way 
Brothers and sisters, in every little part 
Let our love shine a light, in every corner of our hearts 
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Vraagstelling aan de ouders 
Maaike & Berry  

Beloven jullie voor Luca Jason Dieleman naar vermogen goede en 
liefdevolle ouders te zijn? 

Beloven jullie Luca groot te brengen in de geest van het evangelie van 
Jezus Christus, 
hem voor te leven wat het betekent te vertrouwen op God en te 
wandelen in het licht van zijn liefde? 

Beloven jullie zo van Luca te houden, dat hij zichzelf kan worden 
en zijn eigen weg kan vinden in deze wereld — gedragen door jullie 
liefde en door Gods licht? 

 
Wat is daarop jullie antwoord?  
 
 

- Inschenken van het doopwater in het doopvond  
 
“Ooit was er niks, 
alleen maar chaos 
en water, overal zonder vaste grond 
onder onze voeten. 
Toen hebt u het licht geroepen 
om te schijnen uit onze ogen. 
 
Ooit was er kwaad, te groot om te verjagen 
toen hebt u Noach en zijn familie 
veilig gedragen over de golven 
naar een toekomst onder de regenboog. 
 



 9 

Ooit maakte u een pad 
dwars door de zee 
en een weg naar bevrijding 
waar niemand dat had gedacht 
 
Ooit klonk Uw stem 
bij het water van de Jordaan. 
Dit is mijn geliefde kind 
en de duif van vrede vloog omlaag. 
 
Daarom bidden wij voor hem 
die vanmorgen gedoopt wordt 
Luca Jason Dieleman  
 
Geef hem grond onder zijn voeten 
licht in zijn ogen 
een weg naar de toekomst  
met de mensen die hem lief zijn. 
 
Schrijf zijn naam in de palm van Uw hand 
en leer hem geloven dat niet de angst, en niet de dood 
het laatste woord hebben over Zijn leven. 
 
Beadem hem met Uw heilige Geest 
wees voor hem, voor ons 
een licht op onze weg 
Vat ons samen in Uw trouw 
voor nu en altijd  
in Jezus, onze Heer 
Amen 
 
De doop  
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Lied: Een parel in Gods hand  
 
Weet je dat de vader je kent. 
Weet je dat je van waarde bent. 
Weet je dat je een parel bent; 
een parel in Gods hand, een parel in Gods hand. 
 
Ik weet dat de Vader mij kent. 
Ik weet dat ik van waarde ben. 
Ik weet dat ik een parel ben; 
een parel in Gods hand, een parel in Gods hand. 
 
Zegengebed  
 
Verwelkoming door de gemeente  
 
Gemeente, familie, vrienden en bekenden.  
Ik wil jullie vragen om iets te gaan beloven. En je hoeft alleen op de 
vraag te antwoorden als je die belofte ook op jou van toepassing 
vindt. Laat anders de vraag gerust aan je voorbijgaan: nemen jullie 
Luca Jason Dieleman op in jullie midden? Zullen jullie hem helpen om 
op God te vertrouwen en Jezus weg van vrijheid en liefde te gaan? 
 
Wat is daarop jullie antwoord: Ja, dat beloven wij  
 
Aanbieden van de doopkaars, door de ouderling van dienst 
 
DE GEBEDEN 
dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

ZEGEN   
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Slotlied: Love shine a light –  o.b.v. Ilse & Michel  
 
Love shine a light in every corner of my heart 
Let the love light carry, let the love light carry 
Light up the magic in every little part 
Let our love shine a light in every corner of our hearts 
 
Love shine a light in every corner of my dreams 
Let the love light carry, let the love light carry 
Like the mighty river, flowing from the stream 
Let our love shine a light in every corner of my dreams 
 
And we're all gonna shine a light together 
All shine a light to light the way 
Brothers and sisters, in every little part 
Let our love shine a light in every corner of our hearts 
 
Love shine a light in every corner of the world 
Let the love light carry, let the love light carry 
Light up the magic, for every boy and girl 
Let our love shine a light in every corner of the world 
 
And we're all gonna shine a light together 
All shine a light to light the way 
Brothers and sisters, in every little part 
Let our love shine a light, in every corner of our hearts 
 
And we're all gonna shine a light together 
All shine a light to light the way 
Brothers and sisters, in every little part 
Let our love shine a light in every corner of our hearts 
Shine a light in every corner of our hearts 
 



 

Na afloop van de dienst ben je van harte welkom om de doopouders 
Maaike & Berry Dieleman  te feliciteren onder het genot van een kop 

koffie, thee of glas limonade. 
 

 
  

 
 
 

Vragen om met elkaar in gesprek te gaan 
 

1. Wat betekent ‘licht’ voor jou op dit moment in je leven? 
 

2. Wie is voor jou een ‘lichtdrager’ geweest – iemand die je hielp, 
inspireerde of bemoedigde? 

 
3. Wat maakt dat jij soms je “deur” of je hart makkelijker 

openzet… of juist niet?  
(link met kindermoment “Zit je deur nog op slot”) 

 
4. Wat zou voor jou een klein, praktisch lichtpuntje kunnen zijn 

deze week – voor jezelf of voor iemand anders? 
 


