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Openingslied: Zingt van de Vader 

 
 
 
Begroeting. 
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Gebed om de Heilige Geest. 
 
Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen, en ontsteek in hen het 
vuur van Uw liefde.  Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen. 
Allen:  En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. 
Laten wij bidden. 
God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest 
onderwezen. Geef dat wij door dezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen 
bezitten, en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus, onze 
Heer. 
Amen.  
 
Woord van welkom. 
 
Gebed om ontferming. 
 
Wij hebben elkaar veel meer nodig dan we laten blijken. Wij hebben elkaar veel 
meer te bieden dan we gewoonlijk geven. Wij hebben elkaar veel meer te zeggen 
dan we meestal uitspreken. Vergeef ons, Heer. 
Allen: Heer, zoals wij elkaar vergeven,  vergeef zo ook aan ons . 
 
V.: Wij kunnen elkaar veel meer troosten dan we beseffen. Wij kunnen elkaar 
veel meer danken dan we vermoeden. Wij kunnen elkaar veel meer steunen dan 
we tot nu toe deden. Vergeef ons Heer. 
Allen: Heer, zoals wij elkaar vergeven,  vergeef zo ook aan ons . 
 
V.: We zouden elkaar veel meer moeten aanmoedigen tot het goede. Wij zouden 
elkaar veel meer moeten bewonderen in het goede. Wij zouden elkaar veel meer 
moeten helpen in het moeilijke. Vergeef ons Heer. 
Allen: Heer, zoals wij elkaar vergeven,  vergeef zo ook aan ons . 
 
V.: Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen, ons omringen met de 
bemoediging van zijn vergeving en ons helpen te komen tot aanvaarding en 
vrede. 
Amen. 
 
Kyrie. 
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Gloria. 
  
Openingsgebed. 
 
Eerste lezing. 
 
Uit het eerste boek Samuel, 1: 9-17.  
 
Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de HEER, waar de 
priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diepbedroefd bad Hanna tot de HEER. 
In tranen legde ze een gelofte af: ‘HEER van de hemelse machten, ik smeek U, heb 
toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk 
mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan U: nooit zal zijn hoofd 
door een scheermes worden aangeraakt.’ Toen Hanna zo lang aan het bidden was, 
begon Eli op haar mond te letten. Ze bad namelijk in stilte: haar lippen bewogen 
wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. Hij 
sprak haar aan en vroeg: ‘Hoe lang gaat dit nog duren? Als u dronken bent, ga dan 
uw roes uitslapen!’ ‘U vergist u, heer,’ antwoordde Hanna. ‘Ik heb geen wijn of 
andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn 
hart uit bij de HEER. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben; ik heb zo lang gebeden 
omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende.’ ‘Ga dan in vrede,’ antwoordde 
Eli. ‘De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd.’  
 
Woord van de Heer. Wij danken God. 
 
 
Antwoordpsalm. 
Psalm  133. 
 
Een pelgrimslied van David. 
 
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! 
Allen: Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! 
 
Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard, de baard van Aäron, 
en neervalt op de hals van zijn gewaad, 
Allen: Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! 
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als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. 
Daar geeft de HEER zijn zegen: leven voor altijd. 
Allen: Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! 
 
Tweede lezing. 
 
Uit de eerste brief van de heilige Apostel Paulus aan de christenen te Korinte, 12: 
12-18. 
 
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid 
vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van 
Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam 
geworden; of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van 
één Geest doordrenkt. Tegelijk bestaat een lichaam niet uit één deel, maar uit 
vele. Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ 
hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus 
ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele 
lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam 
oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? Maar God heeft juist alle 
lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde 
 
Woord van de Heer. Wij danken God. 
 
Lied: Aan wat op aarde leeft  
(t. Huub Oosterhuis – m. Gelukkig is het land)  
 
Aan wat op aarde leeft, geeft Gij hetzelfde brood.  
En wie er U om smeekt, wordt met uw Geest gedoopt.  
Geef ons dezelfde taal om uw Woord te verstaan.  
Bewaar ons in uw hand, bewaar ons in uw Naam.  
 
Wie in uw Vlees gelooft, geeft Gij uw eeuwig Woord.  
Omdat Gij zijt gedood, bestaan wij altijd voort.  
Leid al wie leven wil uw woning tegemoet  
omwille van uw dood, omwille van uw bloed.  
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O Geest, die levend maakt en voegt het al aaneen.  
Wij zijn verstrooid geraakt, maar Gij houdt ons bijeen.  
Weersta toch aan de macht die onze harten scheidt,  
o alvermogend woord, o licht van eeuwigheid. 
 
Evangelielezing. 
 
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Johannes, 17: 20-26. 
Lof zij U Christus. 
 
Niet alleen voor hen bid Ik, maar ook voor degenen die door hun woord in Mij 
geloven: dat ze allen één mogen zijn. Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U, zo 
moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat U Mij hebt gezonden. Ik 
heb hen laten delen in de heerlijkheid waarin U Mij hebt laten delen, opdat ze één 
mogen zijn zoals Wij één zijn: Ik in hen zoals U in Mij; dat hun eenheid volkomen 
mag zijn, zodat de wereld kan erkennen dat U Mij hebt gezonden en dat U hen 
hebt liefgehad met de liefde die U Mij hebt toegedragen. Vader, diegenen die U 
Mij hebt toevertrouwd, zou Ik graag bij Mij hebben waar Ik ben, zodat ze de 
heerlijkheid zien waarin U Mij hebt laten delen, want vóór de grondvesting van de 
wereld had U Mij al lief. Rechtvaardige Vader, hoewel de wereld U niet heeft 
gekend – Ik heb U gekend – zijn zij het die hebben erkend dat U Mij gezonden 
hebt. Uw naam heb Ik hun bekend gemaakt en dat zal Ik blijven doen, opdat de 
liefde die U Mij hebt toegedragen, in hen mag zijn – opdat Ik in hen mag zijn.’ 
 
Woord van de Heer. Wij danken God. 
 
Acclamatie: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie 

o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. 

 
 
Overweging. 
 
 



Pagina 7 van 12 
 

Geloofsbelijdenis. 
 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige 
Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 
gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag 
verrezen uit de dood; die opgestegen is naar de hemel, zit aan de rechter hand 
van God, de almachtige Vader. 
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, de heilige Katholieke Kerk, 
de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven,  Amen. 
 
 
Voorbede. 
 
Wij worden geroepen op de weg van Jezus, 
die het Lam van God wordt genoemd, die in onze dienst wil staan. 
Als zijn leerlingen mogen wij bidden tot de Vader: 
 
Voor de allerarmsten, de mensen die niets hebben, 
die op de laagste plaats staan: 
dat zij kunnen rekenen op aandacht, van mens tot mens, 
en licht en leven ontvangen. 
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Voor christenen die geconfronteerd worden 
met een afname in kerkbezoek en bevraagd worden op hun geloof: 
dat zij trouw kunnen blijven aan hun roeping, willen getuigen van Jezus 
en durven geloven in de kracht van het kleine en kwetsbare. 
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Voor de kerken die van elkaar vervreemd zijn geraakt 
en vandaag de gebedsweek van de eenheid ingaan: 
dat zij één mogen worden in dezelfde roeping, 
de trouwe dienstbaarheid die Jezus eigen was. 
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
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Voor de mensen over wie wij ons zorgen maken, 
omdat ze ongelukkig zijn, of de last ervaren van ouderdom of ziekte: 
dat zij echte zorg en aandacht ontvangen, 
dat er niemand alleen loopt. 
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Wij bidden om kracht als het leven tegenzit, om dankbaarheid als het leven 
meezit en om liefde voor elkaar. Wij bidden voor degenen die ons gebed hebben 
gevraagd en voor allen met wie wij verbonden zijn.  Wij bidden voor Milou van 
Eekelen die na deze viering het sacrament van het doopsel zal ontvangen. Voor 
onze zieken en voor allen die minder kunnen dan voorheen: dat U voor 
hen troost en bemoediging kan zijn. Wij bidden om rust en vrede voor hen die 
gestorven zijn, dat zij nu leven in het volle licht van Christus, en voor hen die wij 
in onze intenties vandaag met naam willen noemen: Voor Gerrit Bloem en Annie 
Bloem-Molenaar;  Gré Sikkens-Hoogland;  Wim Ebbelaar; Ria Reijs;   
René de Pont; Jacob Vingerhoed 
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Bidden wij een moment in stilte om onze persoonlijke intenties zelf aan de Heer 
voor te leggen…… 
Laat ons bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Collecte 
 
Er zijn vandaag 2 collectes, de 1e collecte is voor de Stichting vaarwens. 
Evert Stel zal u in het kort vertellen over het goede werk van de stichting 
vaarwens. 
De QR codes van beide collectes vindt u op de laatste bladzijde. 
De 2e collecte is voor het werk van de Raad van Kerken. 
 
Tijdens de collecte zingt het koor: Here I am Lord. 
 
God, wij mogen U onze Vader noemen. 
Wij bidden U: wil onze gebeden verhoren en wees ons nabij. 
Wij vragen het U in naam van Jezus, het Lam Gods en uw Zoon, 
die met U leeft en leven geeft, tot in eeuwigheid en die ons heeft leren bidden: 
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Vredeswens. 
 
 
V.: Heer Jezus Christus, U hebt aan Uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn 

vrede geeft Ik u’, let niet op onze zonden, maar op het geloof van Uw kerk; 
vervul Uw belofte: geef vrede in Uw naam en maak ons één, U die leeft in 
eeuwigheid. 

A.: Amen. 
V.: De vrede van de Heer is altijd met u. 
A.: En met uw geest. 
V.:  Wens elkaar de vrede van Christus. 
 
Mededelingen: 
 
Zondag 01-02-2026 10.00 uur: Parochieviering in Ilpendam 
 Voorgangers: kapelaan Mariusz Momot en Diaken Henk Bak. 
 
De bloemen gaan vandaag naar Ineke Visser-van Haaster. 
 
Zegen. 
 

Moge de Heer ons voorspoed geven en ons in bescherming nemen. 
Moge de Heer ons welwillend aanzien en zich over ons ontfermen. 
Moge de Heer over ons waken en ons geluk en vrede schenken. 
De Eeuwige geven ons Zijn zegen.  
 
 
V.: Gaat dan allen heen in vrede. 
A.: Wij danken God. 
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Slotlied: Ga met God  

 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar en bange tijden,  

over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  

in zijn naam elkaar begroeten.  

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Wij nodigen u uit voor een heerlijk kopje koffie of thee! 
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Collecte voor Stichting Vaarwens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte voor onkosten Raad van Kerken. 

 

 


