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Zingen voor de dienst

Opwekking 807
In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;

in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.

U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker

veilig naar de kust, waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.

In de morgen zing ik mijn lied.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

(Refrein)
U schijnt feller
dan de sterren.

Heer, U leidt ons door de storm.

(Refrein)



Welkom

Lied 840

1.

Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom

want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.

O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,

Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,

wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt,

ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn

en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Bemoediging

Gebed om de Geest

Opwekking 445

Bron van levend water,
ontspring nu in mij.

Zend uw Geest, o Heilig God
en maak mij vrij

van elke situatie

die mijn hart bezwaart.

'k Geef mijn last aan U,

die heel mijn ziel bewaart.

Refrein:

Jezus, Jezus, Jezus.

Vader, Vader, Vader.

Geest van God, Geest van God, Geest van God.
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Heer, U bent de Herder,

die mij geneest.

Neem mijin Uw armen,

leid mij door Uw Geest.
Neem mijn trots, mijn twijfels
en mijn angsten nu.

Trek mij met uw liefde,

ik verlang naar U.

Refrein

Geef jezelf aan Jezus,

die jou geneest.

Laat Hem je omarmen

en ontvang Zijn Geest.

Als je Hem vertrouwt,
word je door Hem bevrijd;
zul je met Hem leven

tot in eeuwigheid.

Refrein

Jezus, Jezus, Jezus

Vader, Vader, Vader

Geest van God, Geest van God, Geest van God

Lofprijzing

Lied 531
1. Jezus die langs het water liep

en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.



2. Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘k Wil in uw woning wezen
Voor nu en voor nadeze’, -
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3. Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.

Opwekking 277
Machtig God, sterke rots,
U alleen bent waardig.
Aard en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend licht, morgenster,
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon,
prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid,
prijst Hem tot in eeuwigheid.



Aanbidding

Opwekking 595
Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.

Refrein:

Voor U wil ik mij buigen

U wil ik aanbidden,

U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want u alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,

U bent zo geweldig goed voor mij.

Hemelse Heer,

U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind

naar de wereld gekomen,
legde uw heerlijkheid af.

(Refrein)
En nooit besef ik hoe U leed, )
de pijn die al mijn zonde deed. ) 2x
(Refrein)

Lied 601

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
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Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Lead me, guide me
| am weak and | need Thy strength and power
To help me over my weakest hour,
Let me through the darkness Thy face to see
Lead me, oh Lord, lead me.

Lead me, guide me along the way
For if You lead me | cannot stray
Lord, let me walk each day with Thee
Lead me, oh Lord, lead me.

Help me tread in the paths of righteousness
Be my aid, when Satan and sin oppres
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| am putting all my trust in Thee
Lead me, oh Lord, lead me.

| am lost, if You take your hand from me
I am blind, without Thy light to see
Lord, just always let me they servant be
Lead me, oh Lord, lead me.

Stilte
Groet en gebed
Bijbellezing

Mattelis 4: 12-22

12Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit
naar Galilea. 13Hij keerde niet terug naar Nazaret, maar ging in
Kafarnaiim wonen, aan het meer, in het gebied van Zebulon en

Naftali. 14Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet
Jesaja: 15‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan de
overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: 16Het volk
dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in
de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.” 17Vanaf dat
moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want
het koninkrijk van de hemel is nabij!’

18Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus
genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het
meer, het waren vissers. 19Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van
jullie vissers van mensen maken.” 20Ze lieten meteen hun netten achter
en volgden Hem. 21Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus,
de zoon van Zebededs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader
in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen 22en
meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedels achter en volgden
Hem.

Overdenking



Gebeden

Dankgebed
Voorbeden — tijdens het zingen van onderstaand lied bent u in de
gelegenheid een kaarsje aan te steken

Lied 426
God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.

Onze Vader - lied 1006
Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven

en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten

tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan

bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,

dat U onze wereld leidt.



Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen.

Slotlied

Opwekking 807
In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;

in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.

U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker

veilig naar de kust, waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.

In de morgen zing ik mijn lied.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

(Refrein)
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U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

(Refrein)

Zegen

Collecte bij de uitgang

U kunt uw gaven eventueel ook overmaken door onderstaande code te
scannen.

SCAN ME

Blijft u nog gezellig een kop koffie of thee drinken?
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Volgende diensten van Lofprijzing en gebed:

vV V VY

11 januari 2026 om 19.00 uur, met als voorganger Alexander Noordijk
8 maart 2026 om 19.00 uur, met als voorganger Alexander Noordijk
13 september 2026 om 19.00 uur, met als voorganger

Alexander Noordijk

22 november 2026 om 19.00 uur, met als voorganger

Alexander Noordijk

Brigit Boom 0299-477472
Hanneke v.d. Heiden 0299-652362
Heleen Lof 0299-652745




