
 
 
 

Grote Kerk 
Zondag 2 november 2025, 10.00 uur  - Allerzielen 

 

voorgangers:  ds. Trinus Hibma & ds. Alexander Noordijk 
ouderling van dienst: Suzanne Lageweg  
lector: Dennis van Musschenbroek 
organist/pianist: Marja van der Ploeg  
m.m.v.: Cantorij PGM o.l.v. Eva Kors  
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Orgelspel  
             
Welkom  
door ouderling van dienst  
 
 

Voorbereiding 
 
Stilte   
 
Lied 103: 1 en 3 ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’ 
(gemeente gaat staan) 
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Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
 
Bemoediging en Groet,  
 
Drempelgebed 
(gemeente gaat zitten) 
 
Aansluitend lied: 103e ‘Bless the Lord, my soul’ 
 

 
 
Vertaliing:  
Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven. 
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Kyrie 301-a  
Na het eerste gebed zingen we: Kyrie eleison (Heer, ontferm U). 
Na het tweede gebed zingen we: Christe eleison (Christus, ontferm U). 
Na het derde gebed zingen we opnieuw: Kyrie eleison. 
 

 
 
   
Glorialied 304: 1 t/m 3   ‘Zing van de Vader die in den beginne’ 
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Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 
Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
 
 

De schriften – gelezen, gezongen en uitgelegd 
   
Gebed 
 
Moment voor de kinderen 
Kinderen gaan naar de kinderkerk  
 
Lezing door lector: Deuteronomium 34:1–8  
 
Lied 753: 1, 4, 6  ‘Er is een land van louter licht’ 
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Maar ach de stervelingen staan 
hier huiverend terzij, 
en durven niet op weg te gaan, 
het duister niet voorbij. 
 
God, laat ons staan als Mozes hier 
hoog in uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn. 
 
Lezing door lector: Johannes 14:1–6 
 
Psalm 84:1 en 2 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer’ 
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Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 
 
Schriftlezing: Psalm 23  
 
Lied 23b ‘De Heer is mijn herder’ 
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De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m’als ik wankel, 
Hij draagt m’als ik viel. 
 
De Heer is mijn herder! 
Al dreigt ook het graf 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 
 
De Heer is mijn herder! 
In ’t hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn. 
 
De Heer is mijn herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
’k Zal immer verkeren 
in ’t huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde m’altijd. 
 
 
Overdenking  
 
 
Meditatief orgelspel  
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Lied 919: 1 t/m 3  ‘Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen’ 
 

 
 
Want de lichten die wij zelf 
aan de hemel stelden, 
glinsterend in het zwart gewelf, 
sterren, ongetelde, – 
al hun glans / dooft nochtans, 
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 
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God, is dan wat U verliet 
uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet 
bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, / doe één ster 
in de nacht ons gloren, 
of wij zijn verloren! 
 
(Na het lied komen de kinderen terug vanuit de kinderkerk) 
 
 

Herinneren van overledenen 
 
Lied 199 ‘Koester de namen die wij hier gedenken’ 
 
Cantorij Koester de namen die wij hier gedenken 
  dat zij geborgen zijn in Uw genade, 
  dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
 
 Refrein: 
 Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,  
  zegen ons allen met het licht van Uw ogen. 
 
 

Jannetje (Jannie) de Haas-Morees 
† Monnickendam 5 november 2024 

91 jaar  
 

Antje (An) van der Hoff-Snieder 
† Zaandam 6 november 2024 

88 jaar 
 

Pieter Kleijssen, 83 jaar 
† Monnickendam 9 november 2024 

83 jaar 
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Kees de Baat 
 † Monnickendam 15 november 2024 

73 jaar 
 

Jan Jacob de Oude  
† Monnickendam 26 november 2024 

69 jaar 
 

Jan Paul van Dieren 
† Monnickendam 5 december 2024 

84 jaar 
 
 
Cantorij Koester de namen die wij hier gedenken 
  dat zij geborgen zijn in Uw genade, 
  dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
 
 
 

Cindy Hamstra  
† Monnickendam 2024 

51 jaar 
 

Mady Klein  
† Purmerend 6 december 2024 

83 jaar 
 

Christiaan Huisman 
† Monnickendam 26 december 2024 

86 jaar 
 

Jannetje (Janneke) Mars 
 † Purmerend 5 januari 2025 

89 jaar   
 

Neeltje Hulleman-Westerneng 
† Monnickendam 15 januari 2025 

83 jaar 
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Jan Pieter Martis  
† Monnickendam 22 januari 2025 

75 jaar 
 
Cantorij Koester de namen die wij hier gedenken 
  dat zij geborgen zijn in Uw genade, 
  dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
 
 

Johanna (Jopie) Pronk-Hakkert 
’† Monnickendam 24 januari 2025 

90 jaar 
 

Atty de Jong-Brouwers 
† Monnickendam  11 februari 2025 

91 jaar 
 

Margaretha Blok-van der Meer  
† Monnickendam 3 maart 2025 

93 jaar 
 

Trijntje (Tiny) van Harten-Tamminga 
† Monnickendam 22 maart 2025 

94 jaar 
 

Frieda Tobias-Geevers  
† Hoorn 11 april 2025 

90 jaar 
 

Cornelis (Cor) Roos  
† Monnickendam 15 mei 2025 

83 jaar 
 
 
Cantorij Koester de namen die wij hier gedenken 
  dat zij geborgen zijn in Uw genade, 
  dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
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Klaas Boom 

† Monnickendam 28 mei 2025 
81 jaar 

 
Cornelis (Kees) Vlugt  

† Monnickendam 18 juli 2025 
97 jaar 

 
Johannes (Joop) Klaver  
† Purmerend 20 juli 2025 

 
Wolmet (Wil) Zandstra-Uithuisje 
† Amsterdam 10 augustus 2025 

81 jaar 
 

Trijntje Otten-Oosterbaan  
† Monnickendam 12 augustus 2025 

97 jaar 
 

Sietske Klok-Kamminga 
† Monnickendam 15 augustus 2025 

84 jaar 
 

Piet Stolk  
† Monnickendam 11 september 2025 

94 jaar 
 
Cantorij Koester de namen die wij hier gedenken 
  dat zij geborgen zijn in Uw genade, 
  dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
 
 Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,  
  zegen ons allen met het licht van Uw ogen. 
 
  Zie met ontferming naar onze aarde,  
  houd in Uw hoede wie haar bewonen. 
  Houd ons omsloten, thuis in Uw zegen. 
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Allen refrein:

 

 
 
Aansteken van de lichtjes 
In het aansteken van een lichtje gedenken we hen die we missen. 
Voor ieder van hen mag een vlammetje gaan branden — 
een teken van liefde die blijft, 
van hoop die sterker is dan de dood, 
van Gods licht dat in het duister schijnt. 
 
Tijdens het aansteken van de lichtjes zingen we  
 
Lied 598: ‘Als alles duister is’. 
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Gaven en gebeden 
U kunt tijdens de dienst aan de collecte geven,  
of de QR-code scannen 
 
1e collecte:  diaconie - Kerk in Actie: Ghana 
In het noorden van Ghana is onderwijs geen vanzelfsprekendheid. 
Veel kinderen spreken thuis een andere taal dan op school, en leren 
daardoor moeilijk lezen. Kerk in Actie ondersteunt kinderbijbelclubs 
waar kinderen de Bijbel leren lezen in hún eigen taal. Zo ontdekken ze 
niet alleen het geloof, maar groeien ook hun leesvaardigheid en 
zelfvertrouwen. Jaarlijks doen zo’n 750 kinderen mee – de 
toekomstige hoop van hun kerk en gemeenschap. 
Uw gift helpt mee om geloof en onderwijs hand in hand te laten 
groeien. 
 
 
 
2e collecte:  voor onze eigen kerkgemeenschap 
 
 
 
Gebeden  
- Dankgebed 

 
- Voorbeden 
 
Voorganger: 

Eeuwige God, wij komen tot U met onze gebeden. 
In deze dienst hebben wij de namen genoemd 
van hen die wij moeten missen. 
Hun gezichten, hun stemmen, hun liefde – ze leven voort in ons 
hart. 
Wij vertrouwen hen toe aan uw liefde en trouw. 
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Lied 730:1 ‘Heer, herinner U  de namen’ 
 

 
 
Voorganger:  

Heer Jezus,  
wij denken vandaag aan de mensen die gestorven zijn. 
U kent hun eenzaamheid, 
hun slapeloze nachten, 
hun momenten van angst en machteloosheid. 
U kent de littekens in hun leven, 
en de scheuren in hun bestaan. 
Wij bidden: 
zie hen met ogen vol liefde aan, 
lees hun levensverhaal met mildheid, 
en neem van hen weg wat stuk of gebroken was. 
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Lied 730:2 
Heer, herinner U hun luist’rend wakker liggen in de nacht, 
en hun roepen in het duister, de armzaalg’heid van hun kracht, 
en wil zeer aandachtig lezen in de rimpels van hun huid 
de verscheurdheid van hun wezen, en wis hunne zonden uit. 
 
Voorganger: 

Eeuwige, barmhartige God, 
wij vertrouwen erop dat U vergeeft. 
U gaf Maria een nieuw begin, 
en U schonk de misdadiger aan het kruis een plaats bij U. 
Daarom bidden wij: 
geef ook onze geliefden die gestorven zijn 
een plek in uw koninkrijk. 
Spreek hen vrij, 
leg hun leven in uw handen, 
en laat hen thuiskomen bij U – 
aan uw tafel, in uw licht. 

 
Lied 730:3 
Die Maria hebt vergeven en de rover aan het kruis, 
laat de doden eeuwig leven met U in het paradijs. 
Heer, herinner U hun namen, oordeel hen en spreek hen vrij, 
en bedek hun schuld en laat hen zitten aan uw rechterzij. 
 
Voorganger: 

Zo leggen wij onze geliefden in uw hand, God. 
En wij bidden ook voor onszelf: 
dat wij verder mogen leven 
in het licht van uw belofte, 
tot wij allen samen bij U zijn, 
door Jezus Christus, onze Heer. 

 
 
- Stilgebed  
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- Aansluitend: Onze Vader (lied 369-b) 
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Zending en zegen 
(we gaan staan) 
 
Slotlied 91a 1 t/m 3 ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’ 

 
 
Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
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Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
 
Zegen 
met gezongen ‘Amen’ 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na afloop van de dienst ben je van harte welkom voor een 
kop koffie, thee of glas limonade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

 
 
 
 
 
 
 

Wil je napraten, samen bidden of meer weten over onze  
Protestantse Gemeente Monnickendam? 

 
Voel je vrij om een van onze predikanten aan te spreken 

ds. Alexander Noordijk (06-24 92 03 44)  
 ds. Trinus Hibma (06-24 98 11 44)  

We ontmoeten je graag, gewoon even persoonlijk, van hart tot hart  
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AGENDA  

 
Zondag 02/11 Tafeltijd – 17.30 uur – Opstandingskerk  
TafelTijd: samen eten, delen en geloven. Een open en veilige plek voor 
iedereen – LHBTI+ of niet – waar ontmoeting, geloof en verbondenheid 
centraal staan. Welkom! 
 
Maandag 3/11 Gesprekstafel  – 14.00 – Opstandingskerk  
 
Dinsdag 4/11 Catechese 16+ - 17.00 – Opstandingskerk  
 
Donderdag 6/11 Catechese 12+ - 17.00 – Opstandingskerk 
 
Vrijdag 7/11 Ontmoetingsmiddag senioren – 12.00 – Opstandingskerk  
 
Na het succes van de vorige keren organiseert de diaconie weer een 
gezellige ontmoetingsmiddag! 
We starten om 12.00 uur (inloop) en om 12.30 uur staat er een heerlijke 
lunch voor u klaar. Daarna kunt u kiezen uit drie activiteiten: 
Lezing van Koert Kraak over de Waterlandse trambaan 
Herfstkrans maken (graag bij opgave doorgeven) 
Stoelmassage 
 
We sluiten rond 15.15 uur af met koffie, thee en een kort 
samenzangmoment. 
De middag is gratis, maar u mag vrijblijvend iets meenemen voor de 
voedselbank. 
 
Opgave vóór 4 november bij: 
Ineke Kaars – 06 30665147 
Alie Sluis – 06 33484274 
secr.diaconie@pgmonnickendam.nl 
 
Laat ook weten als u graag gehaald en thuisgebracht wilt worden. 
Van harte welkom!  
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Vrijdag 7/11 Catechese 20+ - 20.00 – Opstandingskerk  
 
Zaterdag 15/11 Film met een Goed verhaal  - 19.30 - Opstandingskerk  
Zin in een mooie film én een goed gesprek? Bij Film met een Goed Verhaal 
kies je samen de film – inspirerend, verdiepend en gezellig! 
 
Maandag 17/11 Gesprekstafel – 14.00 – Opstandingskerk  
 
Vrijdag 21/11 Bijbel & Borrel – 20.00 – Opstandingskerk  
Zin in een open avond vol goede gesprekken over geloof, leven en de Bijbel? 
Kom naar Bijbel & Borrel – laagdrempelig, gezellig en voor iedereen! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


