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WELKOM  
 
Moment van Stilte  
 
Lied 216: 1 t/m 3  ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 
 

 
 
 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
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Bemoediging & Groet  
Drempelgebed 
aansluitend zingen wij  
Opwekking 167: Samen in de naam van Jezus 
 

 
 
Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is, 

en zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis. 
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’t Werk van God is niet te keren 

omdat Hij er over waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer! 

 
Kyriegebed   
(afgewisseld met gezongen acclamatie Lied 301k: Kyrie eleison) 
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Glorialied 146C: 1, 2, en 6 ‘Alles wat adem heeft love de Here’ 
 
Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 
zij keren eens tot de aarde weer; 
rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 
niemand gedenkt hun daden meer. 
Machtigen wankelen in hun waan, – 
roepen wij dan de Here aan. 
Halleluja! Halleluja! 
 
 
Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 
 

Kindermoment 
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Rondom het woord  
 
Gebed bij de opening van het Woord  
 

 
 
 
1e Lezing : Zonnelied van St Franciscus. 

Allerhoogste, almachtige, goede Heer, 
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen. 
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe 
en geen mens is waardig uw naam te noemen. 

Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen, 
vooral door mijnheer broeder zon, 
die de dag is en door wie Gij ons verlicht. 
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En hij is mooi en straalt met grote pracht; 
van U, Allerhoogste, draagt hij het teken. 

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren. 
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi. 

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind 
en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, 
door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt. 

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, 
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. 

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur, 
door wie Gij voor ons de nacht verlicht; 
en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. 

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde, 
die ons voedt en leidt, 
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten. 

Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde 
vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen. 

Gelukkig wie dat dragen in vrede, 
want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond. 

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood, 
die geen levend mens kan ontvluchten. 

Wee hen die in doodzonde sterven; 
gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt, 
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. 

Prijs en zegen mijn Heer, 
en dank en dien Hem in grote nederigheid. 
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Lied 148: 1, 2, 4 en 6 ‘Halleluja, Prijs God en zing’ 
 

 
 
Naam van de Heer die heilig zijt, 
geprezen uw aanwezigheid. 
Want Gij hebt met uw stem en macht 
heel dit bestel tot stand gebracht. 
Gij laat uw schepping nimmer vallen, 
Gij roept uw creaturen alle. 
Gij hebt getemd het sterk geweld, 
Gij hebt het paal en perk gesteld. 
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Al wat op berg en heuvels leeft, 
gij bomen die uw vruchten geeft, 
gij bossen met uw opgaand hout, 
gij wild en vee in veld en woud, 
vogels die onbezwaard kunt zingen, 
mensen en dieren, stervelingen, 
alles wat levensadem heeft, 
wees nu verblijd omdat gij leeft! 
 
Naam van de Heer die heilig zijt, 
gezegend uw aanwezigheid. 
Ver boven aarde en hemel gaat 
de luister van uw hoge staat. 
God is nabij en zeer verheven, 
Hij doet zijn volk in ere leven. 
Daarom gij schepping wijd en zijd, 
verhoog de Heer en wees verblijd! 
 
2e Lezing: Romeinen 8:19-24a  
 
Lied 8b: 1 t/m 5 ‘Zie de zon, zie de maan’ 
 
Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
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Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit. 
Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Evangelielezing uit Marcus 4::35-41  
(allen staan)  
 
Acclamatie  
Lied 305: 1 t/m 3 ‘Alle eer en alle glorie  
 
Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
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Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 
Overdenking  
 
Muzikaal intermezzo door Marja van der Ploeg  
 
Lied 681:1  ‘Veni Sancte Spiritus’ 
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Bidden & Geven   
 
Dankgebed, voorbede, stilgebed aansluitend het Onze Vader 
 
Collecte:  
 

 
-  
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Slotlied 289: 1 t/m 3  ‘Heer Uw licht en Uw liefde schijnen’  
(tekst vanuit Opwekking, melodie liedboek)  
 

 
 
 
Heer, ’k wil komen in uw nabijheid, 
uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, 
uw stem wil ik horen. 
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Schijn in mij, schijn door mij. 
 
 
 
Refrein.  
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord 
dat het licht overwint. 
 
Staan wij oog in oog met U, Heer, 
daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar 
wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein.  
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord 
dat het licht overwint. 
 
Zegen  

 
 
 
 



 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na afloop van de dienst ben je van harte in de hal van kerk en voor 

een kop koffie, thee of glas limonade 
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