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WELKOM  
 
Moment van Stilte  
 
Openingslied 125(a): 1 t/m 3 ‘O Kom, o Kom, Immanuel’ 
 
Bemoediging & Groet 
 
Drempelgebed   
Vervolg lied 125 (a):  5 t/m 6 ‘O Kom, o kom, Immanuel’ 
 
Kyriegebed 
 

Evangelische Liedbundel 101: 1 ‘Ere zij God’ 
 
Ere zij God 
Ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen. 
 
Ere zij God in de hoge 
Ere zij God in de hoge 
 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
 
In de mensen, in de mensen een welbehagen 
In de mensen een welbehagen, een welbehagen 
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In de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 

 

Aandacht voor de kinderen  
 

 Aansteken van de 2e Adventskaars  
 
De tweede kaars noemen we de kaars van hoop. 
Hoop is het vertrouwen dat God komt, 
zelfs wanneer alles donker lijkt. 
Zoals één klein vlammetje een hele kamer kan verlichten, 
zo kan hoop ons hart licht maken. 
Daarom steken we de kaars van hoop aan. 
 

Advents projectlied   
 
Er komt een feest, moet je horen: 
de zoon van God wordt geboren. 
Dus steken wij de tweede kaars nu aan 
en zullen vol verwachting verder gaan. 
 
Advent is hopen, advent is uitzien, 
en van een wereld dromen 
van licht en liefde en vol van vrede 
als Jezus straks zal komen. 
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Rondom het Woord 
 
Gebed 
 
1e Schriftlezing: Jesaja 11:1–10 
 
Lied 473: 1 t/m 3 ‘Er is een roos ontloken’ 
 

2e Schriftlezing:  Mattheüs 25:1–13 
 
Lied 601:1t/m 3 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ 
 
Overdenking 
 
Lied 657: 1, 2 en 4 ‘Zolang wij ademhalen’ 
 
 

Dienst van dankbaarheid  
 

- Voorbede, stilgebed  
- Collecte   

 
 
1e collecte diaconie Werelddiaconaat- Libanon training in thuiszorg 
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in 
het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Er is veel vraag 
naar thuiszorgwerkers. Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor 
Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na hun diplomering kunnen ze vrijwel 
direct aan de slag. Dat biedt hoop voor de toekomst! 
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2e collecte eigen kerkgemeenschap                            
 
Tijdens de collecte komen de kinderen  
terug uit de kinderkerk  

 
 

Maaltijd van de Heer  
 
Inleiding 
 
Tafelgebed / Uitnodiging  
 
De Heer zij met u. 
Zijn licht zij met uw hart. 
Wij heffen ons hart op tot de Heer. 
Wij danken de Heer onze God. 
 
Dankbare God, 
In Advent wachten wij op uw komst, 
maar vandaag herinnert U ons eraan 
dat U al in ons midden bent — 
in brood dat voedt, 
in wijn die vreugde geeft, 
in liefde die ons verbindt. 
 
Wij danken U voor Jezus Christus, 
het Licht dat in de duisternis kwam, 
vol wijsheid, barmhartigheid en waarheid. 
Hij nodigt ons aan zijn tafel, 
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om te delen wat wij niet kunnen verdienen 
maar wel mogen ontvangen. 
 
Zo bidden wij de woorden die U zelf ons geeft  
Onze Vader  
 
  
Instellingswoorden 
 
 
Tijdens de maaltijd – luisterlied van Sela –  
Aan uw tafel 
 
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 
 
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 
 
De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 
 
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 
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Slotlied 885: 1 & 2 Groot is Uw trouw  
 
 

Zending en zegen 
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U wordt van harte uitgenodigd voor een kopje koffie en/of thee 
in het koor van de kerk. 

 
Van harte wensen wij u en jullie Gods liefdevolle nabijheid en een 

goede week! 
 
 
 
 

 


