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Welkom  
door ouderling van dienst  
 

Voorbereiding 
 
Stilte   
 
(we gaan staan) 
Aanvangslied  Dit is een morgen (LB 216) 
 
Bemoediging en Groet, Drempelgebed 
 
Antwoordlied  De wereld is van Hem vervuld (825)- 1,8 
(we gaan zitten) 
 
Kyriëgebed   
   
Gloria   Looft de koning, heel mijn wezen (103C) – 1,2 
 

De schriften, gelezen en gezongen 
   
Gebed 
 
Moment voor de kinderen, zingen Ik wil Jezus volgen 
 
‘k heb Jezus nodig heel mijn leven. 
‘k heb Jezus nodig dag aan dag. 
In mijn handel en mijn wandel, 
In mijn slapen en ontwaken, 
‘k heb Hem nodig dag aan dag.  
 
‘k wil Jezus volgen heel mijn leven. 
‘k wil Jezus volgen dag aan dag. 
In mijn handel en mijn wandel, 
In mijn slapen en ontwaken 
‘k heb Hem nodig dag aan dag.  
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Inleiding op het thema “Voorwaarts Volgen” 
 
Lezing door lector:   1Kon. 19: 19-21 
 
Lied  Lieve Heer, Gij zegt Kom (LB 840) - 1    
  
Lezing door lector:   Lukas 9: 51-62 
 
Lied 840: 2 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Meditatief orgelspel  
 
Lied The Summons (John Bell 1987 vertaling Sytze de Vries) 
 
Als ik jou bij name roep, ga jij dan met Mij mee? 
Wil je volgen waar ik ga, al weet je niet waarheen? 
Wil je dat in elke daad, al Mijn liefde verdergaat 
Dat Mijn naam te lezen staat in jou en jij in Mij? 
 
Als ik jou bij name roep, laat jij jezelf dan los? 
Heb je vriend en vijand lief, hoeveel je dat ook kost? 
Hoe je wegen zullen zijn, in de storm, bij zonneschijn 
Zal Mijn trouw verankerd zijn in jou en jij in Mij? 
 
Als ik jou bij name roep, geef jij dan blinden zicht? 
Breng jij, anders dan voorheen, geboeiden aan het licht? 
En de mens die is besmet, wordt die door jouw kus gered? 
En wordt Pasen voortgezet, in jou en jij in mij? 
 
Als ik jou bij name roep, is dan je hart voor Mij? 
Gaat je allerdiepste angst dan niet voorgoed voorbij? 
Zal jij in geloof voortaan, voor de goede schepping staan? 
Als Mijn woorden leven gaan in jou en jij in Mij? 
 
Als U mij bij name roept, om mijn vertrouwen vraagt,  
Zal ik volgen in Uw spoor, door Uw liefde uitgedaagd? 
Ja, met liefde zal ik gaan, waar U zelf bent voorgegaan 
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Tot ik voluit zal bestaan in U en U in mij! 
 

Gaven en gebeden 
 
Collecten 
U kunt de QR -code scannen, of tijdens de dienst 
aan de collecte geven 
 
1e collecte:  diaconie  
Kerk in Aktie Werelddiaconaat: Moldavië 
Door de economische situatie in Moldavië zien veel 

mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te 

zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de 

samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en 

jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor 

elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. 

Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren een 

plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.  

 
2e collecte:  voor onze eigen kerkgemeenschap 
 
Gebeden 

- Dankgebed 
- Voorbeden 
- Stil gebed 
- Onze Vader 

 

Zending en zegen 
 

(we gaan staan ) 
 

Slotlied  Geef vrede door van hand tot hand (1014) 
 

Zegen 
met gezongen Amen 
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