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Orgelspel voor de dienst 

 

Moment van stilte 

 

Openingsvers:         (190a)      (we gaan staan) 
 

 

 

Openingslied (staande) 760              (We gaan zitten)  

 

Avondlied 248 
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Psalmgebed  (gelezen) 50 

Een psalm van Asaf. 
De God der goden, de HEER, 
gaat spreken en roept de aarde bijeen 
van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat. 
Uit Sion, stad van volmaakte pracht, 
verschijnt God in stralend licht. 
Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen! 
Laaiend vuur raast voor Hem uit, 
rondom Hem wervelt een storm. 
Hij roept de hemel op, daarboven, 
en ook de aarde, bij het oordeel over zijn volk: 
‘Breng mijn getrouwen vóór Mij, 
die zich met offers aan Mij verbinden.’ 
De hemel verkondigt Gods gerechtigheid, 
Hijzelf treedt op als rechter.  
 
‘Luister, mijn volk, Ik ga spreken, 
Israël, Ik ga tegen je getuigen, 
Ik, God, je eigen God. 
Ik klaag je niet aan om je offers, 
nooit dooft voor Mij het offervuur. 
Maar de stier uit je stal heb Ik niet nodig, 
noch de bokken uit je kooien. 
Mij behoren de dieren van het woud, 
de beesten op duizenden bergen, 
Ik ken alle vogels van het gebergte, 
wat beweegt in het veld is van Mij. 
Had Ik honger, Ik zou het je niet zeggen, 
van Mij is de wereld en wat daar leeft. 
Eet Ik soms het vlees van stieren 
of drink Ik het bloed van bokken? 
Breng God een dankoffer, 
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geef de Allerhoogste wat je Hem belooft. 
Roep Mij te hulp in tijden van nood, 
Ik zal je redden, en je zult Mij eren.’ 
 
Maar tot wie kwaad doet zegt God: 
‘Wat baat het dat je mijn geboden opzegt 
en mijn verbond in de mond neemt? 
Je haat het als Ik je terechtwijs, 
mijn woorden schuif je terzijde. 
Zie je een dief, je loopt met hem mee, 
en bij overspeligen ben je thuis. 
Je gebruikt je mond voor lastertaal 
en verbindt je tong aan bedrog. 
Je getuigt tegen je eigen broer, 
werpt een smet op de zoon van je moeder. 
Zou Ik dan zwijgen bij wat je doet, 
je denkt toch niet dat Ik ben als jij? 
Ik klaag je aan, Ik som je wandaden op. 
Begrijp dit goed, jullie die God vergeten, 
of Ik verscheur je, en er is niemand die redt: 
wie een dankoffer brengt, geeft Mij alle eer, 
wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.’ 
 

(gezongen) psalm 46 

 

Eerste lezing Openbaring 22:6-11 

 

Toen zei hij tegen mij:  
‘Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar.  
De Heer, de God die profeten bezielt,  
heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien  
wat er binnenkort gebeuren moet.’ 
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‘Ik kom spoedig!’  
Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. 
Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag.  
En toen ik alles gehoord en gezien had,  
wierp ik me neer aan de voeten van de engel  
 die me deze dingen liet zien,  
om hem te aanbidden.  
Maar hij zei: ‘Doe dat niet!  
Ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeten,  
en zoals degenen die zich houden aan wat er in dit boek staat.  
Je moet God aanbidden.’  
Verder zei hij tegen me:  
‘Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij.  
Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten,  
en wie onrein is zal nog onreiner worden.  
Wie goeddoet zal nog meer goeddoen,  
en wie heilig is zal nog heiliger worden.’ 
 
Zingen  766:1,3 
 

Evangelielezing   Lucas 21:29-33  

 

Hij vertelde hun ook een gelijkenis:   

‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen.  

Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is.  

Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren,  

dat het koninkrijk van God nabij is.  

Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn  

wanneer al die dingen gebeuren.  

Hemel en aarde zullen verdwijnen,  

maar mijn woorden verdwijnen nooit. 
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Lied 763 

 

Overdenking 

 

Lied 159a (Lofzang van Simeon) 

 

Bidden en geven 

Gebeden 
OnzeVader      zingen: 369b 

Voorbeden 

Avondgebed 

 

Collecte (bij de uitgang) 

1e collecte diaconie: Protestantse Kerk: Pastoraat Nederland 

Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van ons kerk-zijn. Het betekent: 

meeleven met elkaar, aandacht geven aan de ander, niet alleen binnen 

de muren van de kerk, maar juist ook daarbuiten. De Protestantse Kerk 

ondersteunt vele vormen van pastoraat. Ook in momenten van rouw 

en verlies speelt pastoraat een belangrijke rol. Steeds vaker stellen 

kerken hun deuren open voor mensen uit de wijk of het dorp die 

behoefte hebben aan een plek van stilte en troost. Dan wordt de kerk 

een plek waar verdriet gedeeld mag worden en waar woorden klinken 

van hoop – ook voor wie het geloof misschien niet kent of het verloren 

is.  

2e collecte voor de eigen kerkgemeenschap 
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Slotlied  767 

 

Zegenbede 

 
 

Uitleidend orgelspel 
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Na afloop van de dienst bent u van harte  
welkom voor een kop koffie of thee  

 
ook de wereldwinkel is aanwezig in de hal van de kerk 

van harte aanbevolen! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


